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01 Wandeling met gids Den Haag op 21 juli 2025 

21 juli was de aftrap van de zomeractivi-
teiten waarbij wij als eerste weer een 
wandeling op het programma hadden staan. 
Het werd Den Haag. 

Tot onze eigen verbazing liep de inschrijving 
al snel vol en moesten we stoppen bij 23 
personen, dit in verband met het maximale 
aantal dat in de boot kon met varen voor de 
middagtocht die gepland stond. 

De trein uit Sassenheim was eerder 
gearriveerd in het Centraal Station dan de  
trein uit Voorhout zodat deze groep even moest wachten op de tweede groep 

Om even voor 11.00 uur meldde de gids zich en nadat zij zich voorstelde gingen we 
lopen. Ze kon heerlijk vertellen en bracht ons netjes naar het Piet Heinplein, daar bevond 
zich Restaurant Bagels Baens waar we de lunch hebben gebruikt. 

Om even over twee arriveerde ook de boot 
die mooi aan kon leggen aan de kade daar. 
We maakten kennis met schipper Chris en 
vertrokken met de open boot voor een 
heerlijke tocht door de grachten.  

Om de verhalen die de schipper ons vertelde 
konden we allemaal hartelijk lachen. De 
schipper was een echte Hagenees. Het varen 
liep wel een beetje uit, de schipper keek eens 
naar de lucht en riep “we houden het niet 
droog”. Maar hij heeft het gered en wij 

werden droog afgezet bij het Centraal Station. 
Eenmaal in de trein begon het te regenen. Dit was het einde van een mooie dag in Den 
Haag. 
Hans Boere 
 

02 Fietstocht vanuit Warmond op 23 juli 2025  
Wat was het spannend dinsdagavond, volgens de voorspellingen hadden we de hele dag 
kans op buien, niet leuk hoor als je een leuke tocht hebt uitgezet. 

Maar na een wat onrustige nacht was alle spanning voorbij en is het een geweldige dag 
geworden, droog, niet te warm en niet te koud. 

Vanuit Warmond op de fiets naar Katwijk waar we de duinen in fietsen richting Wassenaar. 
Als dochter van Katwijk, die als kind veel duinwandelingen maakte onder de deskundige 
leiding van mijn vader, gaat mijn hart hier altijd sneller kloppen. 

Vooral de prachtige meertjes van de (Leidsche Duinwater Maatschappij zoals die vroeger 
zo heette), de diversiteit aan bomen en plantengroei en mooie vergezichten laten je af en 
toe in de waan in het buitenland te zijn. Maar niets daarvan, we zijn in ons eigen prachtige 
land. 
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Tussen Wassenaar en Scheveningen houden we even halt 
voor water en een sultana koekje, dan de laatste etappe 
voor de lunch. Het restaurant ligt vlak bij de Watertoren 
van Scheveningen er was heerlijke soep, een uitsmijter 
in allerlei varianten of heerlijke bollen met diverse 
smaken kroketten en natuurlijk een drankje. 

De tweede helft van de route gaat via de pompstations-
weg, en achter het NATO Communicatie en Informatie 
Agency gebouw langs. We zien we de Bourdonklok ter 
herdenking van de verzetsstrijders die hier op de Waalsdorpervlakte in WOII zijn geëxecu-
teerd. We rijden richting het oude dorp van Wassenaar, waarbij ik nog wil opmerken dat 
alle duinfietspaden waar we gefietst hebben mooi en  goed onderhouden zijn. 
Vanaf Het Valkenburgse Meer is het niet ver meer om via 

Oegstgeest naar Warmond, 
maar vooral Koudenhoorn te 
fietsen om bij Coazy nog van 
een welverdiende afscheids-
borrel met hapje te genieten. 
Ik wil iedereen bedanken die 
erbij was en het tot een 
geslaagde dag hebben gemaakt. 
Ik heb van jullie genoten dus 
wellicht tot volgend jaar. 

Louise Munneke 
 

03 Klompengolf op 31 juli 2025 
De zomeractiviteiten in de maand juli werden op de laatste dag afgesloten met 

“klompengolf”. De deelnemers werden bij de receptie 
hartelijk ontvangen en kregen eerst koffie/thee met iets 
lekkers. De vroege vogels konden eerst genieten van een 
prachtig schouwspel hoe een groep geiten en 2 ezels 
werden gevoed. Wat een slimme dieren zijn dat. Het was 
prima klompengolfweer en rond 11.00 uur kon het spel 
beginnen. Eerst kregen we uitleg hoe het spel gespeeld 
moet worden; welke stok met klompje (klompengolfclub) 
het meest geschikt is voor jouw lengte en hoe je het best 
de bal (behoorlijk groot van formaat) naar de hole kon 
slaan. Eerst maar even oefenen. De deelnemers werden 
verdeeld in groepjes van 5 en iedere groep begon bij een 
willekeurige hole. Het bleek al gauw dat het veel moei-
lijker was dan je zou denken, vooral als de bal buiten het 
gladgeschoren gras terecht kwam om maar niet te 
spreken als die in het water plonsde. Maar heel belang-
rijk we hebben erg veel schik gehad en dat is toch 

uiteindelijk waar het om gaat. Het was duidelijk dat er enkele “geboren klompengolfers” 
onder ons waren met name met de naam “Jan”. Zij slaagden er -op een bos haar na- in een 
hole-in-one te slaan en dat is een mega prestatie. Gaandeweg bleek dat de geplande duur 
om alle 18 holes te bereiken niet haalbaar was omdat de prima verzorgde boerenlunch in 
buffetvorm klaar stond. En eerlijk gezegd was daar niemand erg rouwig om want dit spel 
had een behoorlijke aanslag gepleegd op de conditie. Al met al een bijzonder leuke ervaring 
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die besloten werd met een dankwoord van Jan Bol aan de commissieleden die dit evenement 
hebben georganiseerd. 
 
Karel Selier 

 
04 Middagtocht Kagerplassen 
Vandaag stond de rondvaart over de beroemde Kagerplassen op het programma, en wat  
hadden we geluk: het weer werkte fantastisch mee. Onder een stralende blauwe lucht en 

met een aangenaam briesje verzamelden de 
deelnemers zich tegen 14.00 uur in de 
gemeentehaven van Warmond. Velen waren 
met eigen vervoer gekomen, en al vanaf de 
parkeerplaats was de gezellige bedrijvigheid 
van het haventje voelbaar. Daar lag onze 
boot al klaar, dobberend op het water, en het 
vooruitzicht van een zonnige tocht maakte 
iedereen zichtbaar enthousiast. 
Precies om 14.00 uur klonk het sein: de 
trossen gingen los en langzaam gleed de 
boot de haven uit, de brede wateren van de 
Kagerplassen tegemoet.  

Tijdens de tocht kwamen we langs talloze kleine eilandjes, sommige bebost, andere juist 
open en ideaal voor recreatie.  
Tijdens de vaart hield de kapitein ons op 
de hoogte van alle bezienswaardigheden 
onder-weg. De Kagerplassen vormen een 
uitge-strekt plassengebied in het Groene 
Hart, dat wordt gekenmerkt door ondiepe 
plassen en schilderachtige eilanden. Deze 
eilanden zijn in feite kleine polders, die 
nog altijd worden bemalen door maar 
liefst 18 historische poldermolens – deels 
gerestaureerd, deels nog in bedrijf. Veel 
van deze molens kon u tijdens de 
vaartocht bewonderen. Zo leerden we dat 
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de Kagerplassen niet alleen een recreatieparadijs zijn, maar 
ook een eeuwenoud polderlandschap met een rijke traditie 
van molens en waterbeheer. 
Bij het mooie weer genoten we uiteraard ook aan het dek 
alwaar we een weids uitzicht hadden over de omgeving. 
Kortom: Holland op z’n mooist! 
Na een ontspannen vaartocht van twee uur keerden we 
langzaam terug richting Warmond. Rond 16.00 uur meerden 
we weer aan in de gemeentehaven, waar de deelnemers 
elkaar hartelijk gedag zeiden en met een voldaan gevoel 
huiswaarts keerden 
Het was een tocht die niet alleen een prachtige indruk gaf van 
de Kagerplassen, maar óók een heerlijke gezamenlijke 
ervaring bood in de buitenlucht – precies zoals deze zomerse 
middag bedoeld was. 
Netty Havenaar 

 

05 Stadswandeling Amersfoort op 8 augustus 
Op 8 augustus vond alweer de vijfde zomeractiviteit plaats. Op deze ‘zonovergoten’ dag 
vond onder leiding van 2 gidsen de stadswandeling in Amersfoort plaats. Bij aankomst in 
het centrum werden we opgewacht door een gids die ons via het oude gedeelte naar de 
Sint-Joriskerk bracht  waar we werden ontvangen met koffie en een overheerlijk 
appelgebakje. De Sint-Joriskerk is het oudste rijksmonument van Amersfoort en beeld-

bepalend voor de stad. Het is een driebeukige 
hallenkerk gelegen aan de Hof. De Romaanse toren, 
daterend uit circa 1200, is het oudste deel van de 
kerk. Oorspronkelijk was het een Rooms Katholieke 
Kerk. Tijdens de beeldenstorm is het veroverd door e 
Protestanten en sindsdien eigendom van de 
Protestantse Gemeente Amersfoort.   
Na de koffie startten we met de rondleiding door het 
prachtige oude centrum van Amersfoort. Het blijkt 
dat de historische stadscentra bijzonder gaaf be-
waard is gebleven. Onder begeleiding van twee 

gidsen ontdekten we de rijke geschiedenis van de stad. Er is in de loop der jaren veel 
gerestaureerd waarbij de straten en grachten nog dezelfde loop als in de middeleeuwen 
hebben. 
We wandelden over de Varkensmarkt.  De naam komt voort uit de vroegere marktfunctie: 
in 1552 verhuisde de Varkensmarkt naar dit plein. Het plein ligt in het karakteristieke 
Keikwartier, een historisch deel van de stad. We wandelden langs smalle straatjes, histo-
rische gevels en pleinen zoals het Hof en de Groenmarkt. De gids vertelde over de 
middeleeuwse handel, de stadswallen en het belang 
van Amersfoort als Garnizoenstad. We zagen onder 
meer de Onze Lieve Vrouwetoren (“Lange Jan”), die 
met zijn 98 meter hoog boven de stad uitsteekt, en 
hoorden verhalen over de bouw en de religieuze 
betekenis. Ja! De toren is te klimmen. Dat hebben we 
maar niet gedaan. We moesten nog verder.  

De oude stadsmuren van Amersfoort vormen een 
belangrijk historisch kenmerk van de stad. Rond 1300 
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werd de eerste stadsmuur gebouwd om de jonge handelsnederzetting te beschermen tegen 
vijanden en plunderaars. Deze muur liep in een brede cirkel rondom de stad en was 
voorzien van meerdere poorten en torens. Toen de stad in de loop van de 14e eeuw sterk 
groeide, werd een tweede stadsmuur aangelegd, die verder naar buiten liep en zo een 
groter gebied omsloot. De eerste muren verloren hierdoor hun militaire functie. De stad 
besloot het bouwmateriaal van de oude muur te hergebruiken en er huizen tegenaan of 
zelfs óp de fundamenten van te bouwen. Zo ontstond een unieke rij woningen, de muur-
huizen, die nog steeds grotendeels bewaard zijn gebleven. 

De muurhuizen hebben vaak smalle gevels, 
onregelmatige plattegronden en karakte-
ristieke middeleeuwse details. Omdat ze 
letterlijk de contouren van de eerste stads-
muur volgen, is aan de huidige straten-
structuur goed te zien hoe die oude verdedi-
gingslijn liep. Tegenwoordig vormen ze 
samen met de overgebleven stadspoorten, 
zoals de Koppelpoort, een van de meest 
herkenbare en geliefde historische elementen 

van Amersfoort. 

Al wandelend kwamen we bij de Amersfoortse Kei, een enorme 
zwerfsteen van ongeveer 7.157 kilo. De Kei afkomstig uit 
Scandinavië, door gletsjerwerking tijdens de Saalien (de voor-
laatste ijstijd) naar Nederland gebracht. Deze kei werd al snel 
het middelpunt van allerlei lokale verhalen en gebruiken. De 
gids wist met enthousiasme te vertellen hoe deze steen, die 
vrijwel onaangeroerd sinds de ijstijd in Amersfoort ligt, het 
symbool is geworden van de stad en de inwoners, ook wel 
‘keien-trekkers’ genoemd. Men hoorde over de traditie waarbij 
de steen ooit, als een grap, door tientallen mensen de stad in 
werd getrokken om te bewijzen dat Amersfoorters tot grote 
dingen in staat zijn. 

Wandelend door de stad werden we getrakteerd op bijzondere 
details en kleine anekdotes die de geschiedenis tastbaar maakten, zoals de oude 
stadsrechten en het belang van bierbrouwerijen in het verleden. Zo ontstond er een 
levendig beeld van Amersfoort door de eeuwen heen. 
Na afloop van de wandeling keerden we terug naar de kerk, waar ons een heerlijk 
lunchbuffet wachtte. 

Na de lunch vervolgden we ons bezoek en genoten we van een 
sfeervolle vaartocht langs de historische grachten. In de muren van 
de grachten waren afbeeldingen aangebracht die verwezen naar 
vroeger de beroepen, bedrijfjes of families die er gevestigd waren. 
Heel bijzonder. We voeren onder historische bruggetjes door en 
zagen verschillende stadspoorten en restanten van de oude 
verdedigingswerken. Na de vaartocht hadden we nog een uurtje om 
Amersfoort in te duiken: even rondstruinen, winkelen of gezellig 
neerploffen op een terrasje. De meesten kozen hiervoor.  
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We kijken terug op een dag die zowel gezellig 
als leerzaam was. De combinatie van de 
rondleiding door het historische centrum en de 
vaartocht door de grachten gaf een goed beeld 
van Amersfoort: een stad met een rijke geschie-
denis, indrukwekkende monumenten en een 
bijzondere charme. Amersfoort is beslist een 
stad om nog eens een wat langer bezoek te 
brengen. 
Netty Havenaar 

 
 
06 Fietstocht vanuit Voorhout 
Op woensdag 13 augustus stond weer een fietstocht in de planning en deze keer met 
startpunt de kerk van Voorhout. Het weer zag er goed uit en de zon was er reeds bij. Om 
even over 10.00 uur vertrokken wij richting de nieuwe brug over de Leidsevaart. De route 
liep langs de Leidsevaart richting station Lisse. Daar reden wij richting het Langeveld en de 
duinen. Eenmaal in de duinen begon het weer toch te betrekken. Er kwam een aardige zee-
damp opzetten waardoor de temperatuur aanmerkelijk zakte. Na een korte tussenstop 
waarbij  de snijkoek van Lenie werd opgepeuzeld reden wij verder richting Noordwijk. Via 
de Boulevard ging de tocht weer door de duinen naar Katwijk. Daar, aan het einde van de 
Boulevard hebben wij genoten van een heerlijke lunch. De dienstertjes van het restaurant 
Het Kattukkerzand hebben hun uiterste best gedaan om ons te voorzien van eten en 
drinken. 

Na de lunch vertrokken wij wederom door de duinen naar de Wassenaarseslag. Dat was wel 
het stuk met de meeste hoogteverschillen maar wij hebben het allemaal gehaald. Via de 
Katwijkerweg en de Kokshoornlaan reden wij door de Maaldrift richting Leiden. Even over 
de Oude Rijn en dan linksaf langs begraafplaats Rhijnhof. Via de nieuwe wijk van 
Oegstgeest kwamen wij uit in Rijnsburg. Via de brug over het kanaal kwamen wij op de 
Rijnsburgerweg richting Voorhout.  

Na een flinke ( 55 km ) tocht waren wij weer bij de Voorhoutse kerk en konden wij bij 
restaurant Cheers genieten van een drankje en een hapje. Even met elkaar uitpuffen en de 
dag bespreken en daarna keerde men voldaan naar huis. Het was weer een heel geslaagde 
dag met dank aan de activiteitencommissie. 
Han van der Geer 
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07 Pubquiz 
Op 15 augustus vond er een gezellige pubquiz plaats in de tuinkamer van de Bernardus. 
In totaal deden er negen teams mee, elk met een originele teamnaam en een flinke portie 
fanatisme. 
De quiz bestond uit meerdere rondes met uiteenlopende vragen, variërend van algemene 
kennis tot muziek, sport en actualiteit. Ook werden lokale vragen gesteld. De sfeer was 

ontspannen maar toch competitief: teams pro-
beerden elkaar te slim af te zijn, maar er werd 
ook veel gelachen en aangemoedigd. 

De scores lagen dicht bij elkaar, wat de span-
ning tot het einde hoog hield. Uiteindelijk wist 
team de Weetjes de overwinning binnen te  
halen gevolgd door team de Vlugtjes en de 
Hersenkrakers. Het winnende team kreeg ‘n 
fles wijn met wat lekkers. Ook voor het tweede 
en derde team waren er prijsjes maar eigenlijk 
was iedereen een beetje winnaar dankzij de 

leuke middag en de gezellige sfeer. 
 
De organisatie kijkt terug op een geslaagde middag met een mooie opkomst en veel 
enthousiasme van de deelnemers. Er zijn al geluiden om het volgend jaar tijdens de 
zomeractiviteiten weer te organiseren, zodat de teams opnieuw hun kennis kunnen testen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Netty Havenaar  

Team de Weetjes Team de Hersenkrakers 
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08 dagtocht Sail 22 augustus 2025 
Tijdens de dagtocht naar Sail Amsterdam hebben twee deelnemers hun ervaringen op 
papier gezet. Hoewel beide verhalen uitgaan van dezelfde kern, kozen de schrijvers ieder 
een eigen invalshoek en stijl. Dat leverde twee unieke vertellingen op, die elk op hun manier 
een mooie en waardevolle bijdrage vormen. Graag delen wij deze met u. 
Het eerste verhaal is afkomstig van tante Annie, het pseudoniem van Ans van Berge 
Henegouwen, partner van onze voorzitter Pieter van der Zanden. 
Het tweede verhaal is geschreven door Corry Hoogervorst. 

Verhaal 1 
DAGBOEK VAN TANTE ANNIE 
Als kersvers nieuw lid van de Seniorenvereniging mocht ik een dagje mee naar 
Amsterdam om aldaar op het IJ te spelevaren op een grote rondvaartboot met meer dan  
duizend andere vaartuigen.  

De bus pikte ons keurig op tijd op in Warmond. We maakten kennis met Cor, de chauffeur 
die, zo meldde hij, thuis altijd het laatste woord had: Ja schat, nee schat, doe ik schat! Een 
man die de kunst van chauffeuren goed onder de knie had en na de hereniging met een 
andere bus in Sassenheim tuften we gemoedelijk naar Amsterdam. Gemoedelijk, mwah…. 
bij Schiphol stond een enorme file, maar onze slimmerik wist een alternatieve route en stipt 
om drie uur arriveerden wij op de kade van het Westerdok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bleken niet de enige, meer dan tien andere bussen moesten ook hun passagiers ‘in- en 
uitladen’ wat resulteerde in een bloedstollende achteruitrit langs het randje van het water. 
Maar uiteindelijk mochten we dan de boot op met de stoere naam River Dream. De meeste 
waterrotten gaven de voorkeur aan een kop koffie op het binnendek, maar na twee uur in 
de bus gaven wij de voorkeur aan het frisse bovendek. Er scheen een waterig zonnetje en 
de wind probeerde uit alle macht de koffie uit onze bekers te blazen, maar het was heerlijk 
om buiten te zijn en alvast te kunnen genieten van al het tumult op het water. 

En tumult was er: het begon meteen goed. Een sloep vol bierbengels en luide muziek 
passeerde onze boot; met een vol glas zwaaiden de ‘heren’ naar ons ééen was zelfs zo 
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boud om zijn blote achterwerk te tonen. Wat een warm welkom en we waren nog niet eens 
het zeegat uit! De trossen werden losgegooid en werden wij in de chaos van bootjes, 
kano’s, driemasters en galjoenen gestort. Op de kades langs het water liepen enorme 
mensenmassa’s die allemaal hetzelfde wilden als wij Teylingers: genieten van indrukwek-
kende schepen en uiteraard van heel veel gezelligheid. 

Een juffrouw vertelde interessante verhalen die via luidsprekers over het dek werden 
uitgestrooid, maar mijn ogen verrichtten beter werk. Kijk, daar lag de Shabab Oman, een 
grote driemaster uit Oman, het fregat Zr.Ms. Evertsen, een oorlogsschip in saaie grijze 
kleuren. Er was zelfs een viermaster met de onuitspreekbare naam Dar Mlodziezy, maar 
manlief, die mij ooit meenam op een stormachtig Uitgeestermeer om mij de zeilkunst bij 
te brengen (wat helaas mislukte) corrigeerde mij: het voorste zeil was een fok en die telde 
niet mee als officiële mast. Alle boten waren zwaarbeladen met mensen, want tot zes uur 
mocht je alle vaartuigen bezoeken.  

Kijk, daar lag de Groene Draeck, zou je die ook kunnen bezoeken? Waarschijnlijk niet, maar 
er zaten/liepen wel mensen op het dek. Waarschijnlijk koninklijkheden, maar zonder kroon 
of galajurken. Wat zagen ze er gewoontjes uit:  spijkerbroeken,  schipperstruien en witte 
bootschoenen. 

Opeens klonk er een luid getoeter; de rillingen liepen over mijn rug. Een sleepboot, van wie 
je nooit zo’n intens geluid zou verwachten, 
stootte enorme witte rookwolken uit een 
zwarte pijp, waarna diverse andere boten 
(inclusief de varende notendopjes) zijn oproep 
beantwoordden. Schoeners, fregatten, barken 
en tweemasters gleden statig aan mijn ogen 
voorbij maar een paar galjoenen, die aange-
meerd lagen maakten op mij de meeste indruk. 
Hun bruine kleur en tanige zeilen riepen 
meteen de herinnering op aan het mooie lied 
van Boudewijn de Groot waarin hij het lot van 

een scheepsjongen bezingt die een Spaans galjoen tot zinken brengt: 

“Ik zal u geven zilver, een wapen en blazoen. Mijn eigen jonge dochter zal ik u huwen doen, 
wanneer gij wilt gaan zwemmen en ginds het Spaans galjoen doen zinken in de Noordzee, 
de Noordzee…..” 

Maar de kapitein hield zich niet aan zijn woord en gaf hem uiteindelijk de Noordzee tot 
bruid. Nippend aan een wijntje, met de wind in mijn haren dacht ik aan het noodlot van de 
jongen, maar lang duurde dat niet. Op het observatiedek van een hoog gebouw met de 
klinkende naam Amsterdam Lookout kon je schommelen op 100 m hoogte boven het water 
van het IJ. Ik zag hulpeloze beentjes, vastgehouden door een dunne lat en meteen wist ik: 
tante Annie, dat nooit!  

Volgens het informatieboekje lag er ook een onderzeeboot van de Nederlandse marine 
afgemeerd, maar het schip deed zijn naam alle eer aan: ik heb hem niet gezien dus lag hij 
waarschijnlijk onder water.  

Cor bracht ons uiteindelijk naar het enorme gebouw van het van der Valk Hotel Schiphol 
aan de A4. Daar wachtte ons een uitgebreid buffet ‘voor elck wat wils’. En natuurlijk at ik 
weer veel te veel, want tegen zo’n keur van heerlijkheden was het maar moeilijk om nee te 
zeggen. Verzadigd en verkwikt stapten we weer in de bussen die pal voor de ingang van 
het restaurant al klaar stonden om ons naar huis te brengen. 
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Bij aankomst in Voorhout ontstond lichte verwarring over een verdwenen rollator. Waren er 
nou drie rollators voor vier personen, of vier rollators voor drie personen?? 

Kijk, dat krijg je nou na een enerverende dag op het water! 

 

Verhaal 2 
Al vroeg in het voorjaar had ik me opgegeven voor deze tocht naar Amsterdam Sail, wilde 
verzekerd zijn van een plaats. Na 56 jaar honden te hebben gehad, waren voor mij al die 
jaren dit soort uitstapjes uitgesloten. Echter nadat in mei 2024 mijn laatste hondje overleed 
zag mijn leven er opeens heel anders uit en ging me met andere dingen bezighouden o.a. 
met de uitstapjes van de KBO. Waar ik voordien met de caravan en de honden er wekenlang 
op uit trok, gooide ik het nu over een andere boeg, maar dan zonder caravan of honden. 

In twee touringcars van Van der Valk vertrokken we die 22ste augustus om precies 14.00 
uur vanaf ‘t Onderdak richting Amsterdam om vervolgens in te schepen in de Westhaven 
op een grote rondvaartboot van de firma v.d. Hulst om zo twee uur lang te kunnen genieten 
van al dat moois wat het evenement Sail te bieden had. Het weer was goed, wel bewolkt 
maar droog en de temperatuur was aangenaam zodat dat we op het dek konden vertoeven. 
Er werd intussen koffie met appelgebak geserveerd. 
 

Terwijl wij genoten van al dat moois kwam er een sloep voorbijvaren met tien jonge gasten 
die duidelijk een slok ophadden, we zwaai-
den naar ze en zij zwaaiden terug, terwijl 
één van die knullen waarschijnlijk uit 
balorigheid z’n broek liet zakken en z’n 
blote billen liet zien. Misschien wilde hij ons 
choqueren, da’s niet gelukt; we hadden 
dolle pret en maakten foto’s. 

Het eten dat daarna werd aangeboden in het 
restaurant van Van der Valk was heerlijk en 
heel goed verzorgd, ook de sfeer was 

uitstekend, tegen negen uur werden we weer afgezet bij ‘t Onderdak. 

Drie dagen later belde een vriendin mij op, ze had de laatste column van Youp van “t Hek 
gelezen. Hij typeerde Sail als een evenement waarop een overvol “IJ” alleen maar 
Chardonnay slurpende pensionado’s ronddobberden. Typisch Youp, die altijd moet 
hekelen. Dus ik dacht; “wacht eens even Youpie” hier ga ik op reageren! Ha, dan heb je wat 
om over na te denken” en heb hem die blote 
billen foto toegestuurd. Daarbij vermeldde ik 
er nog bij dat ik als 81-jarige op het dek van 
een rondvaartboot aan het genieten was van 
een glaasje Chardonnay en het uitzicht. En 
zowaar een dag later kreeg ik een reactie van 
hem. “Ja”, schreef hij, ”oké deze kom je ook 
tegen, maar uitzonderingen bevestigen de 
regel”. Hij bleef dus bij z’n mening en ik bij de 
mijne! 

Corry Hoogervorst 
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09 Fietstocht Sassenheim 
En dan is het zover: de laatste fietstocht van dit zomerseizoen staat 
voor de deur. Vanaf het vertrouwde Kerkplein in Sassenheim 
verzamelden zich de deelnemers, klaar voor een dag vol gezellig-
heid en beweging. Het weer werkte opnieuw mee; een stralend 
blauwe lucht spreidt zich boven ons uit en de zon strooit haar 
warme licht over het plein. De sfeer is uitgelaten, de gesprekken 
gaan over mooie routes en herinneringen aan eerdere tochten, 
terwijl de fietsen klaargemaakt werden voor vertrek. 

Deze keer maakten we een verrassingsrit. We gaan via Leimuiden 
wat meer het binnenland in. Onze route voerde ons langs sfeervolle 
dorpen en uitgestrekte polders, waar het landschap zich van zijn 
mooiste kant liet zien. In Leimuiden voegde Megchelina, Harry’s 
vriendin, die wat bekender is in die streek, zich gezellig bij de 

groep. Tijdens het fietsen trakteerde Lenie ons op een plakje ontbijtkoek, wat de sfeer 
alleen maar ten goede kwam. Uiteindelijk arriveerden we bij een gastvrije lunchlocatie 
de  Kromme Does in Hoogmade,  waar we samen konden uitrusten en genieten van de 
heerlijke lunch en alvast vooruitkijken naar het 
volgende deel van onze tocht.  

Daarna fietsten we met een lichte bries in het gezicht 
en vrolijk gebabbel langs de route, door het open 
landschap, langs weilanden en water, waar alles in het 
teken staat van genieten.  

Na een tocht vol kleine avonturen keerden we voldaan 
terug in Sassenheim, waar de dag met een glimlach 
wordt afgesloten met een consumptie bij Jeu de boules vereniging “De Vaste Voet” in 
Sassenheim. 

We hebben drie fietstochten gemaakt. De belangstelling hiervoor was groot. Er was zelfs 
een reservelijst aangelegd. Uit veiligheidsoverwegingen was de groep op maximaal 25 
personen gesteld.   

We kijken terug op een fietsseizoen vol mooie herinneringen en hopen dat het komende 
jaar minstens zo bijzonder zal zijn. 
Netty Havenaar 
 

10 Barbecue op 29 augustus 2025 

Als afstuiting van de zomeractiviteiten werd er op vrijdag 29 
augustus in Partycentrum De Tol in Sassenheim een barbecue 
georganiseerd. De inschrijving verliep goed maar de laatste 
week kwamen er toch nog wat inschrijvingen bij zodat wij met 
bijna 90 personen konden genieten van een heerlijke 
barbecue. 

De inloop was vanaf 16.00 uur en al snel vulde de zaal zich. Bij 
binnenkomst kregen alle leden wat consumptiemunten en deze 
werden al snel ingewisseld voor een biertje of een wijntje. Na 
het openingswoordje van Hans Boere over het verloop van de 
zomeractiviteiten en het plezier wat de deelnemers daar aan 
beleefd hadden kon het feest beginnen. Het buffet werd 
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geopend en de mensen aan de eerste tafels konden hun bordjes gaan volscheppen. 
Ondertussen werden de door Lenie Boere gemaakte foto’s op een scherm vertoond, zodat 
iedereen nog even kon nagenieten van de vele activiteiten – of deze nu zelf waren 
meegemaakt of niet. 

Het eten en de drank smaakte heerlijk en de stemming was opperbest. Nadat de 
hamburgers, het kippenvlees en de saté stokjes bijna op waren werden wij verrast met een 
heerlijke ijscoupe met slagroom. Nog even nagenieten met een kopje koffie of thee en dan 
is het alweer tijd voor de afsluiting van het feest.  Onze voorzitter Pieter van der Zanden 
pakte de microfoon en deed het slotwoordje. Hij bedankte de leden van de zomer-
activiteiten-commissie voor het vele werk dat gedaan is en had voor ieder nog een presentje 
geregeld wat in dank werd aanvaard. 
Het was weer een heel gezellige avond als afsluiting van een heel gezellige zomer waarbij 
het weer ons zeker goed gezind was. Wij als zomeractiviteitencommissie kijken alweer uit 
naar het komende jaar. 
 
Netty Havenaar 

 
Tot slot 
De gezamenlijke activiteitencommissie kijkt met plezier terug op een geslaagd 
zomerprogramma. 
Net als in voorgaande jaren was de opkomst groot en maakten veel leden gebruik van de 
gelegenheid om elkaar ook in de zomermaanden te ontmoeten. Daarmee sloot het 
programma naadloos aan bij het doel van onze vereniging: samen gezellig en actief blijven, 
óók tijdens de vakantieperiode. 

Bovendien werkte het weer dit jaar uitstekend mee: alle activiteiten konden doorgaan onder 
stralende omstandigheden. Dit droeg bij aan de ontspannen en feestelijke sfeer waarin we 
samen terugkijken op een geslaagde zomer. 

Onze hartelijke dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hun tijd en energie hebben ingezet 
om de activiteiten mogelijk te maken, én naar alle deelnemers die met hun enthousiasme 
hebben bijgedragen aan de fijne sfeer. Ook willen we de leden bedanken die hun mooie 
foto's hebben gedeeld voor het verslag – zo kunnen we samen nog eens terugkijken op een 
geslaagde zomer. Samen hebben we er een prachtig zomerprogramma van gemaakt!" 
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  Gemeenschappelijke activiteitencommissie 
 

Tot volgend jaar 
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